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Deze overtuiging 
geeft richting aan 
ons handelen. Lees in 
deze derdse Nieuws-
brief hoe we, door u 
gesteund, plannen 
maken en deze in ac-
ties omzetten. 

   
Er is heel veel ge-
beurd. De organisatie 
is versterkt. Veel 
nieuwe projecten zijn 
opgestart. Nieuwe en 
belangrijke relaties 
zijn gelegd. De geld-
stromen zijn op gang 
gekomen. We maken er 
hieronder melding van.  
 
Ik begin hier met het 
noemen van de interne 
organisatie. In februa-
ri j.l. is voorzitter 
Theo te Winkel terug-
getreden. Hij heeft 
gedurende zijn voor-
zitterschap veel werk 
verzet en heeft heel 

veel kilometers afge-
legd om goederen in te 
zamelen, die daarna 
voor verzending naar 
Suriname gereed ge-
maakt werden. Goed 
en belangrijk werk.  
In februari is Willem 
Wanrooij aangetreden 
als nieuwe voorzitter, 
is Joleen Caljouw se-
cretaris geworden en 
is Rosieta Ramesar als 
bestuurslid toegetre-
den. Met de drie 
reeds zittende be-
stuursleden is het Ne-
derlandse bestuur vol-
tallig geworden. 

In Suriname is onze 
Surinaamse tak opge-
richt. Alle offici±le 
stappen zijn gezet en 
we zijn zeer verheugd 
dat Eveline Ramdhan 
en Georgian Singorawi 
respectievelijk als 
voorzitter en pen-
ningmeester ter 

plekke helpen om onze 
plannen uit te voeren. 
Daarbij krijgen ze 
steun van onze zeer 
actieve vrijwilliger Eli-
ne Verhek. Zij doet 
veel werk voor de indi-
viduele begeleiding en 
de hiphop-danslessen. 
We werken allemaal 
hard aan onze missie: 
mogelijkheden bren-
gen en kansen bieden 
aan mensen om hun 
dromen waar te maken 
en hun toekomst te 
verbeteren. 

Willem Wanrooij, 
voorzitter 
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Nieuwsbrief 

Ja het kan! Samen maken we de wereld iets beter. 

Eveline en Georgian bij de notaris 

Dank  
 

En natuurlijk kan geen enkele stichting werken zonder de sponsors, de gulle gevers, groot en 
klein. Een heel goede start werd gegeven met een substanti±le donatie van een groot fonds, 
waarmee we een aantal aangewezen projecten kunnen ondersteunen. Maar ook de spontane dona-
ties en giften, groot of minder groot, zoals van particulieren,  doopsgezinde gemeenten, zuster-
kringen en andere instellingen , die al dan niet een specifiek doel beogen te steunen,  dragen bij 
aan het welslagen van onze Stichting Kansrijk Suriname. Zonder de support van al die geldelijke 
bijdragen kunnen we nagenoeg niets doen. Het succes van Kansrijk Suriname is ook het succes 
van de sponsoren en gulle gevers. 
 
Jeroen Martinot, penningmeester 
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Ellyõs transport 
Zo opgewonden als we waren 
toen we de eerste keer naar 
Suriname gingen, zo vertrouwd 
voelde het deze keer. (april 
2015) Het was dan ook alweer 
de vijfde keer dat we samen op 
Zanderij aankwamen voor een 
verblijf van een maand. ô 

Ons verblijf begon met een be-
grafenis. Joleen is in de jaren 
vijftig opgegroeid in Paramari-
bo. Het toenmalige kindermeis-
je was de week voordat wij aan-
kwamen overleden. Zij noemde 
Joleen altijd haar oudste doch-
ter en de band was hecht. De 
familie had gewacht met de be-
grafenis tot zij er was. Het was 
heel bijzonder om dat hele ri-
tueel mee te maken. Regelrecht 
vanuit het vliegtuig gingen we 
naar haar huis waar een bijeen-
komst was met wel 100 mensen. 
Er werd gezongen, gepraat over 
Elly, en natuurlijk veel gegeten 
en gedronken (geen alcohol). De 
hele familie was in het wit. 

De volgende dag gingen we met 
een speciaal voor de mensen uit 
de stad geregelde bus met als 
opschrift ò Ellyõs transportó 
naar Vierkinderen. Dat is de 
oude plantage Vierkinderen, 
vlakbij het vliegveld, die in de 
19e eeuw gekocht is door 4 
Creoolse families, waaronder de 
familie van Elly. Dat gebeurde 
na de afschaffing van de sla-
vernij, toen het plantagesys-
teem langzaam maar zeker in 
elkaar stortte. Op Vierkinderen 
woont haar dochter en dat was 
ook de centrale plek van waar-
uit de begrafenis begon. 

. Er was een grote tent aan het 
huis gezet waar er een kerk-
dienst  werd gehouden met een 
dominee van de EGB, maar met 
ook RK-elementen. Later hoor-
den we dat Ellyõs vader katho-
liek was geweest. Alle vrouwen 
van de familie waren in ver-
geet-mij-nietjesblauw, inclusief 
een prachtig geknoopte hoofd-
doek. Alle mannen hadden een 
blauw overhemd. De mensen van 

de begrafenisondernemer wa-
ren traditiegetrouw in het wit 
en fungeerden ook als voorzan-
gers. Er werd veel gezongen en 
er was begeleiding van een 
blaasorkest.  
Na de dienst schaarden zich 
trommelaars bij de blazers en 
swingend en zingend ging de 
stoet naar het kerkhof. Na de 
teraardebestelling werd het 
graf dichtgemetseld. Over een 
half jaar zal het betegeld wor-
den. 
Daarna ging iedereen weer te-
rug naar het huis en was er 
voor iedereen een maaltijd, 
zelfs voor de mensen die met-
een met de bus teruggingen: 

 Verslag van de reis van vrijwilligers Marianne Rutgers en Joleen Caljouw 
naar Suriname, april 2015 

Een stevige poot in Su-
riname 
Een heel andere activiteit tij-
dens ons verblijf in Suriname 

was het zoeken en vinden van 
Surinaamse bestuursleden en 
vrijwilligers, en daarbij het op-
richten van de Surinaamse tak 
van de stichting. De mensen wa-
ren snel gevonden, de gang naar 
bank, notaris en  Kamer van 
Koophandel was een hele erva-
ring. We hadden ons voorbereid 
op een geweldige bureaucratie 
met veel formulieren die niet 
goed ingevuld waren maar dat 
viel reuze mee. We kregen goe-
de fietsbenen van het op en 
neer fietsen naar de diverse 

locaties en op de morgen van 
vertrek was alles rond. Er is 
een bestuur en er zijn fantasti-
sche vrijwilligers die de lopen-
de zaken begeleiden in de peri-
odes dat er niemand van ons is. 
De laatste avond hebben we 
met ons allen gegeten om ieder-
een met elkaar kennis te laten 
maken. Daar bleek weer hoe 
klein Suriname is: hoewel de 
mensen uit heel verschillende 
hoeken kwamen was er niemand 
die niet minstens 2 anderen al 
kende. 


